


Beste jins en ouders,

Hopelijk hebben jullie allemaal de cryptische boodschap op de vorige pagina kunnen

ontcijferen en zijn jullie er zo achtergekomen dat we op takweekend gaan! Als

leukste tak van heel Den 22 gaan jullie uiteraard het beste, grappigste, meest

onverwachte takweekend tegemoet. Blijf lezen voor alle informatie!

We vertrekken op vrijdag 8 november. Die avond verwachten we jullie om 19u met

gevulde magen aan ons lokaal. Vanaf daar nemen we gezamelijk de trein richting

Herentals. We logeren in Hopper verblijf De Brink, het adres is : Bosbergen 1, 2200

Herentals. Op zondag 10 november keren we terug naar Berchem. Omdat dat

weekend de stomme NMBS werken uitvoert aan het spoor kunnen we jammer

genoeg niet samen terugkeren met de trein. We rekenen dus op jullie lieve ouders

om jullie op te komen halen om 12u in De Brink. We zitten in het gebouw

‘Kemphaan’. Op het eind van dit boekje vind je de plattegrond van het verblijf waarop

je kan zien waar ons huisje ligt. Let op! Auto’s zijn niet toegelaten op het terrein,

parkeren doe je dus aan de ingang van het terrein.

Voor dit onvergetelijke weekend vragen we €60, gelieve dit bedrag te storten op de

scoutsrekening: BE67 3631 1634 6587 met mededeling “Takweekend ‘naam jin’ ”.

Graag inschrijven via deze link : https://forms.gle/3Zr1GNaHbjBWVJn58

Wij kijken er alvast super hard naar uit!

Tot dan,

Wisent en Zeehond xoxo

https://forms.gle/3Zr1GNaHbjBWVJn58


Wat nemen we mee :
- slaapzak

- matje (er zijn geen bedden!)

- kussen (en knuffeltje)

- dekentje

- pyjama

- toiletzak met alles wat je nodig hebt om proper te blijven

- handdoek en washandje evt

- uniform (aan!)

- propere onderbroeken en sokken

- extra T-shirt, trui, …

- lange broek

- regenjas

- pantoffels

- sportschoenen

- keukenhanddoek

- klein rugzakje

- drinkbus

- zaklamp




